HEY BAK NE GÜZEL KES Su DÜDÜK SE-BİR püplük BULDUM, SİNİ, KULAKLARIMIN Sesi PE GÜZEL Mİ ZARI PATLADI. 
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Küçük Balık ve ihtiyar Balıkçı 


Sevgili çocuklar, 
Önce Size küçük bir fikra anlatmak istiyorum. 
Oltaya takılan küçük bir balık balıkçı- ya yalvarır: ; 
-Ben-daha küçüğüm, bırak büyüye-. 
yim.Gelecek yıl büyük bir balık olarak oltana takıldığım zaman, yalnız seni değil, bütün aileni doyururum. Hem o zaman yalnız da gelmem, arkadaşlarımı, yavrularımı da getiririm.” 
Tecrübeli balıkçı şu cevabı verir: -Oltama takılan bir balık, bir yıl sonra takılacak olan iki balıktan daha değerlidir. Ben zamanımı boşa harcayamam!.. 
En güzel ve en değerli çağ, öğrenci" olduğunuz çağdır sevgili çocuklar. Bunu, öğrencilik yılları gerilerde Kaldığı za- 


N 


X Kaptan Cousteau'yu dağların zirvesine koşturan 


göl sems (14. sayfada) 
* Kocaman koyları akvaryum yapmışlar ...... (24 sayfada) 


man daha iyi anlarsınız. Öğrenci olduğunuz yıllarda, size gereken bilgiyi birer birer toplar, zamanı değerlendirme alışkanlığı kazanırsanız, gelecekteki mütluluğunuzu hazırlamış olursunuz. 

Biliyorsunuz, geçen zaman geri gelmez. Ama o zamanı değerlendirmesini bilmişseniz, onun geçif gitmiş olmasına üzülmeniz gerekmez. 


“İşi başından sıkı tutun, çok çalışın”. 
gibi sözler, her ders yılı başlarken duyduğunuz öğütlerin tekrarı gibi gelebilir. 
Ama, bu öğüdü hatırlatmanın büyükler için hak ve görev olduğunu da lütfen kabuledin. 


Yeni ders yılınız kutlu, yarırlarınız mutlu olsun sevgili çocuklar. 


R.Ö. 


Sahibi: 


* Aldatan Ayı 
(18.sayfada) 


* Pul ve Pulculuk (28.sayfada) 


Xx Aman Dikkat ABONE 


(37.sayfada) 


o Ağaçkakan 
Vudi (41. sayfada) 


» Hüseyin Gökçe'nin bir hikâyesi 
BABA BU! 
(26.sayfada) 


CUMA GÜNLERİ ÇIKAR 


Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına: KEMALILICAK 


Genel Yayın Müdürü: Refik ÖZDEK Yazı İşleri Müdürü: Gürbüz AZAK Teknik Yönetmen: Muzaffer ILICAK 


O 


Altı aylık 375 TL. Yıllık 750 TL. 


Yurt dışı abonelerine posta masrafı eklenir 


* Mini Gazete 

(38.sayfada) 
# Küçüğünün, büyüğünün dişisinin, erkeğinin adı ayrı ama hepsi de koyun.... 


ADRES: 


Tercüman Çocuk Dergisi Tercüman Tesisleri - Topkapı İSTANBUL 
Telefonlar: 25 42 10 - 25 4220 


(40.sayfada) 
* Bilmece-Bulmaca (50.sayfada) 
X Komançi 
(45.sayfada) 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


26 EYLÜL 1980 SAYI: 39 
CİLT:14 GENEL SAYI: 180 


ASKERİ OKULLARA GİRMEK İSTEYENLER 


Askeri Lise ve Yüksek Okullara duyulan ilgi her yıl artıyor. Birçok okurumuz da buralara girmek için gayret gösteriyor, giriş şartlarını öğrenmek istiyor. 


Bu meraklı okurlarımıza hemen belirtelim ki, askeri okullara giriş şartları her yılın Mayıs ayından sonra açıklanır. Açıklamalar gazetelerde ilân edildiği gibi illerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri ile Askerlik Şubeleri'ne gönderilir. Zamanı geldiğinde Askeri Okullarla ilgili açıklamalara dergimizde de yer vereceğiz. 


VOLKAN GERÇEKTEN 
YAŞADI MI? 


Çizgi romanımız Volkan'daki maceralar uydurma değildir. Ancak hepsi aynı kişinin başından geçmediği halde roman tekniğine uygun olsun diye aynı kişinin: maceraları gibi gösterilmiştir. Tabii bu arada çizgi roman tekniğinin gereği bazı ilâveler de yapılmıştır. 


BİZE YAZAN OKURLARIMIZ 


AFYON'dan: Elmas Türker: ANKARA' dan: Alâeddin Yıldırım, İZMİR'den: Önder İşeren, Emin Ayyıldız: KARABÜK' ten: Nurettin Ayrılma, İSTANBUL'dan: Nur Gökçeoğlu, Adem Ekerim: KAHRA-MANMARAŞ'tan: ökkeş Kızdırıcı, KI-RIKHAN'dan: Hayri Çelik, ERZURUM' dan: Adnan Yılmaz, SİVAS'tan: Vahdeddin Yurt, Uğur Aycan, MUŞ'tan: Bülent Polat, KOZLU/ZONGULDAK'tan: Oktay Altıntaş, BOZCAADA'dan: All H. 
Türkay, KONYA'dan: Abdurrahman Köseoğlu, BURSA'dan: Aykut Güven, ÇO-RUM'dan: Raşit Keleş, KONYA'dan: Ibrahim Genç. 


Oktay ASLANTAŞ Aykut GÜLEREN 


© CİLTKAPAKLARININ 


MİSYONERLİK NEDİR? 

Misyoner, bir dâvâya gönül veren, o yolda herşeyi göze alan kişi demektir. Misyonerlik faaliyetleri ise, aynı davaya bağlanan insanların birlikte yürüttükleri çalışmalar anlamına gelir. Ancak özel anlamda misyonerlik, hıristiyanlığı yayma faaliyetleri demektir. Günümüzde ve her devirde bazı papaz ve hıristiyan din görevlileri hıristiyanlığı yaymak için her tümü toplumda çalışmalar yapmışlar, bu uğurda büyük paralar harcamışlardır. 


Ökkeş KIZDIRICI Nizamettin GÜN 


ĞITIMI DEVAM EDİYOR 


pedisi gıtmaya devam ncak bir kere daha 


Bugünkü anlamda . tiyatronun benimsenmesinden önce tiyatronun yerini ülkemizde Meddahlık ve Karagöz oyunları tutuyordu. Ancak günümüz tiyatrolarına benzeyen ilk tiyatro Türkiye'ye 1868'de girdi.Gedikpaşa Tiyatrosu 1869'da açıldı ve daha çok Ermeni yurttaşların «ol aldığı temsiller başlatıldı. 


1944'te ise İstanbul Belediyesi tarafından “Darülbedayi” adıyla ilk resmi tiyatro kuruldu. Bundan sonra birçok resmi ve özel tiyatrolar açıldı. 
Tiyatro yazarları ve oyuncuları yetişmeye başladı. Bugün Türk Tiyatrosunun dünyada önemli bir yeri olduğu ve tiyatrocularımızın başarısı bilinmektedir 


havalesiyle peşi gönd niz gerekiyor. Tek cilt kapağı 


için, 100 TL. postalayanlar 


bununla Padişahlar mı yoksa “Keşifler Ansiklopedisi mi istediklerini havale kâğıdının 


- arkasına yazmalıdırlar. , 


Kısa cevaplar 


*NİĞDE AKSARAY" 
DAN TANFER ATA'YA: 
Cilt kapaklarını İlk verdiğiniz adrese yani okula gönderdik. Oradan araştırdiktan Oosonra durumu bize yazın. Ayrıca gönder- 


diğiniz 300 TL. ile ne is- 


tediğinizi anlayamadık. 
Lütfen bir mektupla açıklama yapın. Selâmlar. 

*Tercüman'ın o yayınladığı ansiklopedilerin ocilit (oOkâpaklarıyla ilgimiz yok. 
Ayrıca cilt kapakları ödemeli ya da postayla gönderilmiyor. Bulundu- 


ğunuz yerdeki gazete bâyiinden alacaksınız. 


MONGOLFİYE KARDEŞLERİN EFSANEVİ HAYATINI KESFETTİM. BİZİM SENATÖR” 


ÜN BOPRUMUNDA BiR BALON YAR. 


ONUNLA BİR ŞEHİRDEN ÖTEKİ 


HAYIR 7 AMA BENİMLE 
PAKİKADA GİDİYOR... 


İLGİLİ OLABİLİR .TEDBİR- 
Lİ OLMALIYIM. 


AÇIKHAVA SPORU... ÇOK GÜZEL... AMA BAK NE GÜZEL SİSİYOR.BULUTLAR N iki ZE ARASINDA YÜUZDÜĞÜM ZAMAN O SEPETE BiNDİSİN ZAMAN Ii De EN rl EE ye ğe im RIP KALACAKSIN... 
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EVET, SENİ ME- 

RAKLA SEYRE - 
PECEĞİMİ 


HARİKA BİR SEY i Z SENİN, İŞİN DE FENA PE-DEĞİL Mi 7.. 7 GİL, TÜPLERİ YANYANA z | Aİ | (sekli Sebe SGRUSUNU gi # N YORSUN. ERN — İSTERSEN SEN 4 KELLER YAPIYORSUN PE BALONUN LİBAZ Lr 
GİBİSİN. İKİNİZ. 
İPE KATLAYŞ- 
CAKSINIZ. 


EVET, NERDEN PN Bu- / 
NU ZIPIR. ?. gi? 5 


DEDEN A VE iyi IN 
! YE iyi BAK 
NE İSE YARAYA Ky / 
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YüZBAŞI 


| VOLKAN 


N 
ÖZET: Tatbikattan dönen Yüzbaşı Volkan ve arkadaşlarının uçağı arıza yapar. Mecburi iniş yaptıkları Yunan Adasında olay çıkarmak istemezler, ama sığındıkları evin kızı korkuyla kaçınca, olaylar istemedikleri bir şekil alır.. 
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ÜRKLERİ YANLIŞ TANIYAN /- O Kiglik MİCHAEL'IN Göz , KORKULU UĞU BAŞÇANUŞ HAKKİ ii KAL, 1 Z AYDI... 
K9l - İCE Tİ m Gi 
> GÜCÜM TÜKENİYOR... 
BAYILACAĞIM... 


KAAKKI BAŞGALUS | GENRESİNDE DÖNMEYE BAŞLADIĞINI 


PER ŞEYİN SİNDE 
ANDI. BÖZLERİ KARARDI.. TABANCA ELİNDEN KAYDI... 


BAYILDI. TABANCASINI 
> LAYIM... p 


İŞTE... ANITA'YI 
YAKALAMIŞ 
» GETİRİYOR. 


EN UFAK GİR 
YAREKETİ NDE 


ONA YARDIM KARICIĞIM TABAN ETMELİSİNİZ Z CAN 
DOKTOR... Z 


TTEDANI TAMAM... p Z İMDİ DURUMU BÜNYESİ SAĞLAM... ) N DA YETKİLİLE-KDA, ZAMANI AN RİNE BiLpiR-KENDİNE GELİR... - MELİYİZ.. 


OTAMOEİLİMİZİ ALDILAR AMA SEN| | BİSİKLETİNLE, JANDARMA KARA LUNA GİDEBİLİRSİN MİCHAEL / 


BAŞLAYACAK BİR ŞAVA- 
SIN NERELERE KADA YAYILACAĞINI NE NE 
ZAMAN DURACAĞINI 
« KİMSE TAMMİN EDE- 
NEZ... 


Di : JAN np 
Sh BİRAZ BEKLERSENİZ öl 


CA MIZI TAMİR EDİP SES-SİZCE GİDECEĞİZ... 


ASIL BİR SAVAŞ — 


OK. PARALIYA MALOLA- 


OLDUĞUNA SİZ KARAR VERİ ie / > GELDİKLERİ 
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GİBİ SESSİZCE Ee Nİ 
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BEKLEYELİM... KE) 9 
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BEKLEYELİM BAKALIM. 
RM PİŞMAN OLMAYIZ... 


YAŞIN SORUMLULUĞUNL i ÜSTÜNÜZE ALABİLİR Mİsiniz ? 


HAVAALANINA AZ YOLUMUZ 
KALDI SANIRIM... ARABAYI RULUĞA GİZLEYİP Yü- 


YOLU 
İZLEMEZSEK 
GÖRÜLME SAN- 
SIMIZI AZALTIRIZ 


PEK UZAK OLMA 
YAN BİR YERDE. 


DÜN ÜSTÜMÜZDEN 
GEÇENLER -TLÜİRK 
ASIN GALIBA. 


BEN DE ÖYLE SANIYORUM... 
ERİKA 


SUBAY OĞLUMUN DEDİĞİNE GÖRE TÜRKLER ApA-LARIMIZI ISTİLA ETMEK TCİN 5201 BIR ORPU 


AÇIĞINDAN GEÇELİM... 
GERZÜNMEMELİYİZ. 


GiBi yüel - 
SİNLER? 


YEAN ANA BİZİ BARBAR RKLERDEN KORUSUN. 


SAYAŞIN NE. KADAR VöTUL OLDUĞUNU KİMSE BENİM KADAZ BİLEMEZ... BABAM 


İLEME M 1922'DE ANADOLU'DA KALMIŞ .. 
BiLINCIi KOCAMI İTAJ Ni 


Elie UYANLAR ÖLDURDU si İKİNCİ KOCAM İç SAVASTA ÖLDÜ... mi3 


UANRI SİZE BİR DARA SAVAŞ GÜNLERİ GÖSTERMESİN ERİKA... 


AN 
OH 7 ŞURAYA BAK / 
ASKERLER / 4 


ÇABUK ENE 
SikıCA KAPAY 


EVET... AMAN TANRIM ? 
7JÜRK BUNLAR 
GALBA.. 


İKİ KADIN BİZ) GöRDU.. 
KAÇIYORLAR.. 
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TELEFONU KULLAN-İ, 
MALARINA ENGEL | 
OMALIYIZ... 
7 KOŞUN ?/ 


V ALO SANTRAL 
CABUK JAN- 
YARMA KO- 
MUTANLIĞINI 

BAĞLAYIN / 


MADAAN ERİKA'NIN CEVAP VERMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ... 
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DEVAMI HAFTAYA 


ZEKİ ÇOCUK 


Konuklarına oğlunu tanıtıyordu: 

-Oğlum çok zekidir, dedi. En güç kelimeleri bile rahatça söyleyebilir. 


Sonra oğluna döne- > ars seslenen rek: 2 dr? 
-Oğlum, *““Gerge- > “Pirzola istiyorum dan” der misin? e ama, iyi olsun, dedi. 
: Garson, adamı başıy-Çocuk, bakışlarını ko- | |. la selâmladıktan sonra nukların arasında gez- mutfaktaki aşçıya sesdirdikten sonra, babası- lendi: nadöndü: -İki pirzola! Birisi -Hangisine söyleye- iyi olacak... 


yim? 


TEMBELLİK 
HASTASI 
-Doktor bey, dedi. 
Ayakta durmak istemiyorum. Sabahları yataktan çıkmayı canım hiç istemiyor. Tutulduğum hastalığın ne olduğunu söyler misiniz? 
Doktor düşünmeden cevap verdi: 
-Müzmin bir tembellik! 
-Teşekkür ederim. 
Şimdi lütfen bunun dok- 


NE eğ . torların konuştuğu dilde Ne söylenip duruyorsun yani Latincedeki karşı- 


Ayşe! Her zaman balık avla- İı ö isiniz? 
- ” gi lığını söyler misiniz? 

yamadığından şikayetçi değil İşyerinde şefe derdimi 

miydin? anlatacağım da... 


NN yz 


-Çok yaşayın efendim! 


NİÇİN KORKUYORMUŞ 


- Postacı, köşkün bahçesine gireceği sırada “Köpeğe dikkat!” tabelasını gördü durdu. Zili çaldı birinin kapıyı açmasını bekledi. 


Biraz sonra, ev sahibi kollarında minik bir köpekle karşısına çıktı. 


Postacı hayretle: 

-Yani, bu küçük maskaranın gelenleri ısırmasından mı korkuyorsunuz? 


Ev sahibi gülümsedi: 
-Hayır. Ziyaretçilerin, bu miniği ezmelerinden korkuyorum. 


KIZILDERİLİ AKLI 


Amerikalı bir işada- mı, kasabada hiç çalışmadan yaşayan bir kızılderiliyle konuşuyordu: 


-Neden ( çalışmıyorsun? 

-Niçin çalışayım? 

-Para kazanmak için? 

-Para kazanıp ne olacak? 


-Paraları biriktireceksin. 

-Para biriktirip ne olacak? 

-İleride bu biriktirdiklerinle hiç çalışmadan yaşarsın. 

Kızılderili güldü: 

-Sonuç Odeğişmiyor demek ki.. Ben şimdi de çalışmadan yaşiyo- 


'rum yal. 


AÇIKGÖZ DİLENCİ 


Yolun köşesinde oturan her xamanki kör dilenci, önüne atılan bir 


parayı aldıktan 


sonra müşterinin 


arkasından söylenmeye başladı: -Bugün ikinci defa geçmez bir liralık alıyorum. Ne dikkatsiz insanlar 


var! 


"tamir edin artık! 


7» 
Haydi, şu merdiveni © 


HAKİKİ TENEFFÜS 


Adam, plajda Oğlunun boğulduğu haberini alınca derhal olay yerine koştu. Delikanlı- nın etrafında büyük bir kalabalık birikmişti. 
Oğlunun üzerine eğilmiş bir adamın ne yaptığını sorunca, etraftakiler: 

-Sun'i teneffüs, yapıyor, dediler. 

Adam, birden öfkelendi: 

-Hakiki teneffüs yapsınlar efendim. Masraf- tan kaçan mı var? 


- Oh!.. Dünya varmış:... 


B 


Gölde araştırma yapan birini sessizlik ve tabiatla başbaşa görüyorsunuz 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KAPTAN COUSTEAUYU DAĞLARIN ZIRVESİNE KOŞTURAN GÖL: 


Titikaka 


sır olmaktan çıktı 


Titikaka'da zor şartlar içinde ömür sürenler buradan ayrılmak istemiyor O 
Göl kıyısında bundan önce tam beş ayrı uygarlık yaşanmış 


O 


Titikaka kenarında ateş bile zor yanıyor. 
Motorlar tam güçle çalışamıyor 


SU altı araştırmaları ile ünlü.Kaptan Cousteau, bir keresinde her zamankinden farklı olarak, su altı araştırma araçlarını gemiye değil, kamyonlara yükledi. Dünyanın deniz yüzeyinden en yüksekteki gölü Titikaka'da su altı araştırmaları yaptı. 

Titikaka gölü gerçekten de, araştırma filmleri televizyonlarda zevkle izlenen Kaptan Cousteau'nun bile ilgisini çekecek özellikleri olan bir yapıya sahiptir. 


TİTİKAKA NEREDE? 


Güney Amerika'da, And Dağları üzerindeki Titikaka Gölü, Peru ile Bolivya. arasındadır. İllimani Dağı" nın zirvesindeki geniş düzlük üzerindedir. Deniz seviyesinden 3812 metre yüksekteki bu gölün büyüklüğü, bizim en büyük gölümüz Van Gölünün iki misline yakındır. Yüzölçümü 6900 ki- 


lometrekare olan gölün derinliği de 


hayli fazladır ve dibi bataklıktır. 

Üzerinde irili ufaklı çok sayıda ada bulunan göl, ismini, bu adalarda yaşayan ve yiyecek bulmak için kıyıya kadar yüzen yabankedilerinden almıştır. Orada konuşulan dil de titiyabankedisi, kaka-kaya anlamina gelir. Titikaka işte bunların birleşmesidir. 


GÖL KENARINDA UFAK 
İNSANLAR YAŞIYOR 


Deniz yüzeyinden yukarılara çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azaldıgından, dört bin metreye yakin bir yükseklikteki bu gölün civarında yaşayan halkın vücut yapıları ufak, buna karşılık göğüs kafesleri çok geniş, ciğerleri normalden büyüktür. 
Kanları normâlden 750 gram daha çok, alyuvarlarının sayısı 1 milyon daha fazladır. Oksijen azlığından, bu yüksekliğe alışık olmayanlar solunumda güçlük çekerler. Hatta ateş bile zor yanar, motorlar tam güçle çalışamaz. 

Deniz seviyesindeki yerlerde dogan kişiler burada yaşamak isterlerse, bu ailenin vücut yapıları, ancak üç nesil sonra bölgenin hayat şartlarına uygun hâle gelir. 

Titikaka Gölü çevresinde yaşayanların tümü kızılderilidir. Bölge ve gölün dibi tarihi kalıntılarla doludur. Bu kalıntıların beş ayrı medeniyete ait olduğu sanılmaktadır. Bunlardan bir kısmı İnka'lara aittir. Ancak diğer medeniyetler konusunda, elde yazılı hiç bir belge olmadığı için kesin bir şey söylenememektedir. 

Kalıntıları bulunan eski bir kentte bir zamanlar yüzbin kişinin yaşadığı sanılmaktadır. Harabeler arasındaki süslü piramitler, dev heykeller kaybo- 


Denizden 
3812 metre yükseklikteki 
göl kıyısında oksijen çok az. 


Bu yüzden orada yaşayan Kızılderililer ufak boylu ama iri ciğerli 


Titikaka Gölü Güney Amerika'da. Bolivya ile Peru'nun tam sınırı 


üzerinde. 


lan bu uygarlığın çok gelişmiş olduğunu göstermektedir. Büyük tapınakta kullanılan taşlar arasında ağırlığı 
150 tonu bulanlara rastlanmıştır. 


HANGİ DİLİ KONUŞUYORLAR? 


Günümüzde Titikaka Gölü çevresinde yaşayanlar "Aymara" denilen bir dili konuşurlar. Bu arada İspanyolcayı da bilirler. Başlıca geçim kaynağı balıkçılıktır. Sakin havalarda eşsiz güzelliğe sahip olmasına karşılık fırtına çıktığı zaman, yüksekliği üçüçbuçuk metreyi bulan dalgaların hâkim olduğu gölde çok ilkel kayıklarla balık avlarlar. 

Kayıklarını "Totara"" kamışından örerek yaparlar. Bunlar ilk çağlarda 


Fırat, Dicle ve Nil nehirlerinde kullanılan kayıklara benzer. 

Bolivya ile Peru arasında bulunan Titikaka Gölünün, kaçakçılar tarafından kullanıldığı da bilinir.. Söylendi- 


“ğine göre Peru'dan saat, makina, rad- 


yo ve diğer elektrikli cihazlar Bolivya'ya kaçırılır. Buna karşılık yünlü eşya Peru'ya taşınır. 

Gölde yapılan araştırmalar, balıgın, sanıldığı kadar bol olmadığını ortaya koymuştur. Bu yüzden çevre halkının gelişmesinin, ancak gölün çevresinin düzenlenmesine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu ne zaman gerçekleşir bilinmez. Ancak bilinen, civarda yaşayan halkın ısrarla, alıştıkları bu çevreden ayrılmaya yanaşmadıkları. 


© Güney Amerika'daki bu göl Van Gölümüzün iki katı büyüklüğünde 


5 


16 


Daima akla gelen bir soru 


Kaleye giren her top gol müdür? 


önemli organizasyonlar 


SPORDA hiç kuşkusuz en önemli organizasyon Olimpiyattır. 
Ancak dört yılda bir yapılan Olim— piyatlar dışında çeşitli ülkelerde uluslararası yarışmalar düzenlenir. 
Bunlardan bir kısmı şöyle Sıralanabilir: 

Akdeniz Oyunları: Akdeniz'e Sahili olan ülkeler arasında düzenlenir. 

Asya Oyunları: Asya ülkeleri- nin katıldıkları yarışmalardır. 

Afrika Oyunları: Afrika ülkelerinin sporcuları çeşitli dallarda yarışırlar. 

PanAmerikan Oyunları: Amerika kıtası ülkeleri ve Karayip 


FUTBOLDA aut atışında top, hiç kimseye değmeden karşı takımın kalesine girerse gol olmaz. Auta çıkmış sayılır. 


Çünkü aut atışında topun oyuna girmesi için, hangi takımdan olursa olsun bir oyuncuya değmesi gerekir. 


adaları sporcuları katılırlar. 

Spartakiad Oyunları: Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleri arasında düzenlenir. 

Makabiyat: Musevi asıllı sporcular arasında yapılan yarışmalardır. 

Bunların dışında ülkelerin asker sporcularının katıldıkları uluslararası yarışmalar yapılır. Meselâ Ordulararası futbol şampiyonası İ bu tür Organizasyonlara “ bir Örnek teşkil eder. Aynı şekilde Üniversiteler arası karşılaşmalar da düzenlenir. 

Ayrca Büyük Britanya Topluluğu ülkeleri Skandinav ülkeleri Balkan ülkeleri sporcuları arasında da zaman Zaman bölgesel i nitelikte yarışmalar yapılır. 


Futbolda aut atışında, hiç bir oyuncuya değmeden kaleye giren top gol değildir. 


Ancak oyun devam ederken, kalecinin kendi kale sahası içinde topa hâkim olduktan sonra yaptığı ileri vuruşta top, bir başka oyuncuya değmeden karşı takımın kalesine girerse gol olur. Çünkü kalecinin topu tutması ile oyun durmamıştır. Yani, top oyunda kalmıştır. Ve kaleci de bir oyuncu 


olduğuna göre, onun atışı ile top karşı takımın kalesine girerse gol olmuş kabul edilir. 

Böyle bir durumla 1960 yılında 


oynanan Gürsel Kupası maçlarında karşılaşıldı. Kasımpaşa ile Feriköy takımlarının yaptığı maçta, Kasımpaşa kalecisi Hazım, kendi kale sahası içinde tuttuğu topla degaj yaptı. Bu sırada, hâkim * oynayan Feriköyfün kalecisi epeyce ileri çıkmıştı. Kaleci Hazım'ın bütün gücüyle yaptığı degajda top, şiddetli rüzgârın yardımı ile Feriköy kalecisini aşarak kaleye girdi. Ve tabii 


gol oldu. 


Muhammed Ali yine 


büyük konuşu yor 


BÜTÜN dünyada sporseverler Muhammed Ali'nin yapacağı şampiyonlk maçını tartışıyor. Muhammed Ali'nin dünya ağır siklet boks şampiyonu Larry Holmes ile yapacağı maçın sonucu, boksla ilgili olsun olmasın milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. 

Bu karşılaşma ile ilgili tartışmalar maç günü yaklaştıkça yoğunlaştı. 
Düğümün çözülmesine ise pek az bir süre kaldı. 

Aslında ağır siklette dünya şampiyonluğunu kaybettikten sonra aynı ünvanı tekrar tekrar kazanmak pek kolay değil. Hele ağır siklette bu, 


büsbütün zor. Dünya ağır siklet boks şampiyonlarından Patterson şampiyonluğu kaybettikten sonra tekrar bu ünvanı ele geçirdi. Muhammed Ali ise bir adım daha ileri gitti ve kaybettiği dünya ağır siklet boks şampiyonluğu ünvanını üç defa elde etti. Sonra ringlerden çekildi. 

Muhammed Ali'nin boksu bıraktığını açıklamasından sonra Larry Holmes tek şampiyon olarak kaldı. 

Ringe dönme kararı aldıktan sonra çalışmalara başlayan ve bu arada on- dört kilo vererek eski formuna erişmeye çalışan 37 yaşındaki Ali bu maçı da kazanarak, dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu dört kere ele geçiren ve kırılması çok güç bir rekorun sahibi olma amacında, 

Bu maçın bir başka önemli yanı da iki ayrı boks kuruluşunun şampi- 


Ünlü boksör 
3 defa kazandığı 

ünvanını yenilemek niyetinde 


'yon olarak gösterdikleri boksörlerin karşılaşması oluşu. Maçın galibi tek şampiyon olarak ortaya çıkacak. 

Boksta dünya şampiyonluğu ünvanını kaybettikten sonra en fazla kazanan boksör Ray Robinson. "Sugar" şeker lâkabı ile tanınan Ray Robin son tam beş kere şampiyonluk ünvanını kazanmıştı. Ancak Robinson ağır siklet değil, daha hafif siklette dünya şampiyonu idi. 


Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu her seferinde dediğini yaptı... 


Bakalım 4. defa şampiyon 


ünlü fufbolcul ik 


unutulmaz anılar 


N di ani i 
HER sporcu Için sakatlık, kor! 
| yadır. Çalışmalara katılamamak 


edilmişse, bi ö 

Eski Beşiktaşlı, Diyarbakırsp: şit'te bu üzüntüyü çekmiş fu dan... ; 

Milli takım kadrosuna bir dönemde Reşit sakatlanı ği korkusu milli maça kadar iyileşemeyi ceğl Idi. Aday kadronun çalışmaları, katılmasa, sakatlığı yüzünden takımdi çıkartılacağını düşünmek uykularını kaarıyordu , VE 

Bu yüzden mlili takım aday nun çalışma yapacağı gün stada erki den gitti, Heyecan içindeydi, Erken | mesinin sebebi, sakat olan sol baca elinden geldiğince sıkı sıkı sarmak ve aci: sına katlanma bahasına sakatlli ettirmemeye çalışmaktı. i 

Eli ayağı titreye titreye bir b. 
uzattı. Sardı. Sıktı. Bağladı. Aya ti. Sardığı bacağının üstüne sert Ağrı yoktu, Kuvvetle birkaç defa vurdu , Yine ağrı hissetmedi, Sevincin, kabına sığmıyordu. di 

Hemen futbol ayakkabılarına sarıldı. 
Giydi. Ve hızla ayağa fırladı. Ayağı kalkmasıyla da yüzünün acı ile buruşması bir oldu, Sağ bacağında dayanılmaz bir sızı vardı. a 

İşte o zaman Reşit'in aklı başına gel : 


Telâştan, heyecandan sakat olan sa bacağı yerine sol bacağını sarmış ve tabii o zaman ağrı hissetmemişti. iz 

—Hay Allahi diye söylendi. Sakat ba cak yerine sağlamı sarmışım , Olmayacal bu iş. 


di 


Ğs ya 
Reşit korktuğuna uğradı. Sak geçmedi. Ve tabii Romanya ile Y. 
mız o milli maçta takımdaki yerli madı, 


KORKUSUZ BADİ'NİN MACERALARI 


Alda'an Ayı 


sini anlatmaya başlar. Ayıya yaklaştıkça onu fazla sıcağın tesiriyle kadın olarak görmektedir. Kadına dokunmak İstediği sırada kendisininde fiziki değişikliğe uğradığını zannetmektedir. 


SAKIN OL DOSTUM... 
BENİM...KARA-KURT.. 


/N 
KORKUNC BİR KÂ-/İ 
BUS GÖRDÜM |) 


» SONRA... KENDİM PE 
BİR AYI OLDUM İ.HER — 
HALDE BENİ GÜNES GAR 


GÜNES 
CARPMADI... 
NEZ BEN 
- BAŞINA 
JOna herseyi anlattım... 1 GELECEK- 


LERİ BİLİ 


/ 
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ATALARIM ŞÖYLE DER: BİR AYCI AY| İZLERİNE RASTLARSA ,iZ-LER NEHİR BOYUNCA YUKARIYA DOĞRU GİDİYORSA VE HAVA >'. 
ÇOK SCcAKSA ,EUIZLERİN PESİN-DEN GİPD-MEZ.ÇÜNKÜ OiZi Bı-ZAKAN AYI BİR SİHİRBAZ GiEi-DİR. GENÇ VE GÜZEL BiR KADIN HALINE DÖNÜŞÜR ,AVCIYI DA PESİN-PEN SLRÜKLEYİR İNİNE GÖTÜRÜR ONU AYI HALİNE GETİREREK ARKA-PAŞ EDİNİR. .KIZILDERİLİLERİN BİR 


Nİ 


HA/HAJHA! HA! BE- 
Nİ ŞAŞIRTIYORSUN kKA- 
RA KURT / GÜNEŞ CAR- 
PINCA İNSAN CGILDIRız 
VE HER TÜRLÜ HAYAL 

GÖRLUEZ... 


PEKİ DOSTUM ,MA- 
SGARADAN CIKk DA 
SU İZLERE BAK... 


BUNDAN SONRA UMA- e RIM KATLİN DE SENİN 

O GÜNDEN SON- ÖĞÜTLERİNİ DİNLER... 
RA A kuRT ANLATTIĞIN HiKÂy UN ÖĞÜTLERİNİ UYUTTU İYİ 


a 


E ONU 
OLDU... 
ri 


DİNLEMESİ DEĞİL ,SAKİN-LEŞSİP UYUMASIDIZ... 


AYLANIRKEN RASsT- EB 
LADIĞIN GÜZEL KIZIL - a PERİLİNİN PESİNDEN 
GTTIN HAZ, 


MISTIM 
KARICIĞIM: 


GEL JEREMİ, 
KATLIN/'IN GÖÜÇy» 
MN 
N 7) ( 
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Heyecan dolu yepyeni bir resimli roman 


İNŞ / in 


KARA KORSAN'ın 

maceraları z 

KARAİBLER Sİ es 
ŞEYTANI K a — ÜN İİİ 


size zevkli dakikalar yaşatacak.. 


Haftaya dergimizde 


“TElevizyon Sinprja Müzik 


Televizyon yeni yayın dönemine 


Lİ giriyor 
Yeni dönemde, eskilerden sadece 
. «Dailâs» var... 


Gülşen Bubikoğlu ameraya 

selâm, filmlere devam 


Uzun süreden beri kamera karşısına geçmeyen Gülşen Bubikoğlu önümüzdeki günlerde bir müzikal filme başlayacak. 


Türk-İtalyan ortak yapımı olacak filmin prodüksüyonunu eşi Türker İnanoğlu yapacak. 


Yaklaşık birbuçuk ay sürecek film İtalyan sinemalarında da oynatılacak daha sonra Arap Ülkelerine dağıtılacak. 


Sanatçı konu ile İlgili şunları söyledi: ''Ben uzun zamandan beri kamera Karşısina geçmedim. 
Çeşitli film , şirketleri tekliflerde bulundu. Ancak hiçbirini kabul etmedim. Fakat eşimle bu fime karar verdik." 


N TRT televizyonu yeni yayın dönemine 29 Eylül Pazartesi akşamı başlıyor. 


Yeni yayın döneminde yayınlanacak bazı programlar belli oldu. Buna göre, “Dallas” dışındaki bütün diziler sona eriyor. İlgililer “Dallas” .dizisine ait dört aylık daha stok bulunduğunu belirtiyor. 


Yeni dönemde geçen kış döneminde izlediğimiz bazı dizileri yeniden seyredeceğiz *“San Fransisko Sokak- 


ları”, Kaptan Onedin”, “Doğa Belgeseli” bunlar arasında. 

Bu dönemin belki en sevindirici haberi, Kökler dizisinin ikinci bölümünün yayına girmesi olacak. 
Geçen yıl,herkesin büyük ilgiyle iz-İediği Kökler'in ikinci bölümünün seslendirme çalışmaları sürüyor. 


Haber öncesi seyircileri için seçilen diziler de belirlendi. Birbirinden farklı olmasına dikkat gösterilen dizilerden bazıları şunlar: Walt Disney Şov, Fırtına, Kont Monte Kristo. 


Çocuk dizileri arasında en önemli 


“isimlerdeşunlar: 

© WaitbisneyŞov 
Firtina 

© KontMonteKristo 


Yeni yayın 

| döneminde 

| izleyeceğimiz 
diziler arasında zeçen yıl sevilen 
"Kaptan 
Onedin" 

ve "San 
Francisko 
Sokakları"'da var 


(Ö REKLAMCILARIN © dev transferi (oOTürkan (Şoray, 


bir jilet için hazırlanacak reklam filmine yakında başlıyor. İngiliz yönetmen tara, fından çekilecek reklam fil- mi, TV için bir, sinemalar- da gösterilmek için de beş dakikalık bölümler halinde olacak. 


(O Bir süredir düzenlediği müzikal oyunlarla dikkatleri çeken Egemen Bostancı, bu sezonda birbirinden güzel müzikaller sahneye koyacak. Sırf bu iş için İstanbul'da bir sinema yeniden düzenleniyor. 


TEleyİzyen Singma Mözik THevizyan 


Ağaçkakan yine başköşede... 


DERGİMİZ sayfalarında, bir süredir hayranlarına neşeli anlar yaşatan "Ağaçkakan-Vudi" dünya televizyonlarında hâlâ başköşede. 


Walter Lantz'ın uzun yıllar süren çalışmaları sonunda meydana getirdiği "Ağaçkakan" tipi, bir anda herkesin sevdiği, gülüşünü taklit ettiği bir çizgi film kahramanı olmuştu. 
Yukarıda sevimli kahraman ve ressa- mı Walter Lantz görülüyor. 


(© TÜRKÜCÜ İzzet Altınmeşe” - nin şansı iyice açıldı.Sanatçı bundan sonra Hülya Koçyiitle birlikte çalışacak. Koçyiğit ünlü türkücüyü hem gazino kadrosundan hem de filmlerden eksik etmeyecek. 


O 


HAFİF Batı Müziği Sanatçısı Nilüfer'in son plağı hayli ilginç. “Nilüfer 80” adını taşıyan plağın bir yüzü Arabesk türü, diğer yüzü Türkçe sözlü yabancı parçalar- dan oluşuyor. 


MÜJDE Ar, Sezen Aksu ve Nil Burak Amerika yolculuğuna hazırlanıyor. 

Bu yıl İzmir Fuarında aradığını 


Amerika'ya 3 yolcu... 


Yıllar önce Ayhan Işık'ın başlattığı Amerika'ya gitme modası, sanatçılar arasında devam ediyor 


Amerika'da iç E yi 
Keş Ni Ki P Sezen Aksu urak ise j Amerika dinlenmek yolculuğunun niyetinde.. hayatının akışını değiştireceği 


bulamayan Müjde Ar'ın Amerika'ya yerleşmiş bir Türk doktoruyla evleneceği söyleniyor. Bir başka söylentiye göre Sezen Aksu da Amerika'ya yerleşecek. 

Amerika'nın üçüncü yolcusu Nil Burak ise, "Amerika'ya gidişimin tek sebebi dinlenmek"' diyor. Meslegiyle ilgili bir kısım araştırmalar yapacağını da belirten Burak, dönüşünde sahneler için yepyeni şeyler düşündüğünü söyledi. 
AMERİKA'YA GİTME MODASI 

Bundan yıllarca önce Ayhan Işık Amerika'ya gitmiş ve şansını denemişti. Ancak orada tutunmanın mümkün olmayacağını anlayınca ge-N ri dönmüştü. Işık'ın re 7 başlattığı bu moda, Türk , sinema ve sahnelerinin 

ünlü birçok sanatçısı tarafından sürdürüldü. 


iJikrinde.. 


Amerika'da 


Kocaman koyları akvaryum yapmışlar 


ipini: hayvanat bahçelerinde, kitaplarda resimlerini gördüğümüz özelliklerini okuduğumuz hayvanları yakından seyredebiliriz. Ancak buralarda, maymunlar, aslanlar, kaplanlar, cins cins kuşlar ayrı kafeslerde barındırılır. 


Bazı ülkelerde belirli alanlar milli park olarak ayrılmıştır. Buralarda 


yaşayan hayvanlar park sahası içinde serbestçe dolaşırlar. Yuvalarını kendileri kurarlar, yiyeceklerini kendileri bulurlar. Av yasaktır. Uzmanlar, hay- 


vanların bakımını üstlenmişlerdir. Meraklılar bu bölgelerde, hayvanları, tabiattaki yaşayışları ile görme imkânı bulurlar. Bizde, Manyas'taki kuş cenneti böyle bir yerdir. 


#DVEKTİSEA 


ilgiyle seyrettikleri katil balinalar, akvaryumun en iri yaratıkların- 

1 dan (Yanda) Dev 
akvaryumda deniz aslanları bile var 
(Yukarıda) 


Deniz hayvanları da akvaryumlarda barındırılır. Hayvanat bahçelerinin bazılarında ayrı bir bölüm teşkil eden akvaryumların içinde, dünyanın dört bir yanındaki denizlerde yaşayan hayvanların bir bölümünü görmek mümkün olur. Ancak bu tip akvaryumlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, yine de bazı hayvanların konacağı kadar büyük olamazlar. Meselâ bir balinanın, akvaryumda beslenmesini düşünmek dahi gülünç olur. 


Son zamanlarda bu konuda ileri bir adım atıldı. Kara hayvanları için ayrılan milli parklar benzeri, büyük deniz-akvaryumlar hazırlandı. 


Amerika Birleşik Devletlerinde üç koy, “deniz-akvaryum” haline getirildi. 

Katil balinalardan, marifetli yunuslara, ayı balıklarına kadar pek çok deniz hayvanı buralarda toplandı. 

Kaliforniya, Ohio ve Florida'daki büyük deniz akvaryumlarına getirilen hayvanlar, önce uzmanlarca sıkı bir 


O) Dev akvaryumlarda mercan adalarından 


marifetli yunuslara kadar 


her şey var 


d Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken 

şey ise katil 

balinalar 


Marifetli yunuslar birbirinden güzel numaralar yapıyor. 


muayeneden geçiriliyor. Ondan sonra deniz-akvaryuma salınıyor. 

Atlantikten, Pasifikten, Hind Okyanusundan, Kutup bölgelerinden sözün kısası kıtaları çevreleyen denizlerin hepsinden toplanan deniz hayvanları, buralarda, birlikte yaşıyor. 

Bakıcılar, bunlardan bir kısmına çeşitli marifetler öğretiyor. Top oynayan yunuslar, numaralar yapan ayı balıkları yanında iki tonluk gövdesiyle iki'üç metre kadar zıplayan katil balinalar, gerçekten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

'Tabii bu arada bilim adamları da 


çeşitli deniz hayvanlarının yaşayışlarını yakından izliyor. 


Mercan adası haline sokulmuş bölümlerde, deniz kıyılarında yaşayan kuşların toplu. halde bulunuşları, çevreye ayrı bir güzellik getiriyor. 

Üçdeniz-akvaryumunu ziyaretedenlerin sayıları bu işe başlanırken yapılan tahminleri çok aşıyor. Eldeki kayıtlar, üç deniz-akvaryumunu bir yıl içinde gezenlerin sayılarının beş milyonu 


-aştığını belirliyor. 


Böyle bir deniz-akvaryumunu gezenler, bu hayvanların yaşadıkları yerlere gitmişçesine bilgi sahibi oluyor. Bu yüzden ziyaretçilerin çoğunluğunu bilim adamları, öğrenciler değil, her yaştan, her meslekten kişiler teşkil ediyor. Çünkü deniz-akvaryum gezilirken, hem öğreniliyor, hem eğleniliyor. 


BRADAANAANAAAKT 


HAAAAMDDALDARALA ZADA AAAAAAAAAA LI 


BANA AA 


Bir şiirimiz var... 
Ne kadar güzelsiniz 


Ne kadar gençsiniz çocuklar Ne kadar güzelsiniz 
Alnınıza vurmuş altın ışıklar Pırıl pırıl gözleriniz 


Ne kadar iyisiniz çocuklar Ne kadar sıcaksınız 

Bu gidişle yakında 
Kocaman olacaksınız 


Ne kadar doğrusunuz çocuklar Ne kadar gerçekçi 

Sanki bir çiçeksiniz Büyükleriniz çiçekçi 


Ne kadar kahramansınız çocuklar Ne kadar vatansever 

Yüreğinizde demleniyor yiğitlik Gönlünüz semaver 


Ne kadar cömertsiniz çocuklar Ne kadar sevgili 

Yaşamayı sevdiğiniz Bakışlarınızdan belli 


Ne kadar arkadaşsınız çocuklar Ne kadar kardeş 

İçiniz alabildiğine İlkbahar Dışınız som güneş 


Ne kadar çalışkansınız çocuklar Ne kadar bilgili 

On parmağınızda on hüner Yapıyorsunuz ödevlerinizi 


Ne kadar şanslısınız çocuklar Ne kadar hür 


Dünyanın başka yerlerinde bazı çocuklar 


Yabancı bayraklar altında büyür 


HASAN DEMİR 


BEELLELEULLEBLE 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tırıyor, adımlarını gevşetiyordu. 

Sıcak mı sıcaktı her taraf. Yer kavruluyordu sanki. Asfalt yol kaynıyor, güneşten yakıcı buharlar dökülüyordu. En küçük çırpınmayı bile unutmuş, kıpırtısız bekliyordu ağaçlar. 

Ahmet, yanındaki iki arkadaşına: 

- Havalar da iyice ısındı, dedi. 

- Hem de nasıll 

- Bir tuhaf insanlarız vesselâm, dedi Faruk. Daha iki ay önce hepimiz s0- guklardan şikâyetçiydik. Yakıt yok, odun-kömür yok, kaloriferler yanmıyor, soba kuramıyoruz, elektrik sobalarıyla ısınamıyoruz diye döğünüp duruyorduk Şimdi de... 

- Sıcaklardan dövünüyoruz değil mi? 

Gelip geçen otomobillere bakmaya başladılar. Üçü de “Keşke bizim de bir taksimiz olsaydı!” diye düşünüyordu besbelli. Otomobildekiler sıcak hava- dan şikayetçi değillerdi elbet. Her geçişte çevreye bile serinlik dağıttıklarına göre.. 

Ama nedense hiçbiri otomobil hayalini gönlünden diline getirmedi. 
Belki boş hayal görüyorlardı bir otomobile sahip olmayı. Çünkü üçü de işçiydi. Üstelik şunun şurasında birkaç yıllıktılar. çi 


Tam bu sırada karşı kaldırımda yürüyen biri dikkatlerini çekti. Adam iki büklüm olmuş, zorlukla ilerliyordu. İlk bakışta anlayamadıkları sırtındaki yükü şimdi iyice görüyorlardı. On yaşlarında bir çocuğu sırtlamıştı adam. Çok zorlanıyor olmalıydı ki, alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Zaten ufak tefek biriydi. Üstü başı eski ve soluktu. İri iri yamalar vardı sağında solunda. 
Yamalardan bazıları sökülmeye başlamıştı. Lastik ayakkabısının bağcık kenarları yırtılmıştı. 

Adamın burnundan ter damlıyordu. 


Ama asıl dikkati çeken taraf bu değildi. Sırtında taşıdığı çocuktu. Belden yukarısı çıplaktı çocuğun. Buna tam çıplaklık da denemezdi aslında. 
Belinin yarıdan fazlası sargı beziyle kaplıydı. Beyaz sargının, zayıflıktan kemikleri sayılan esmer bedende bam- başka bir duruşu vardı ve zencilerin beyaz dişleri gibi hemencecik dikkati çekiyordu. Belli ki, adam çocuğunu hastaneden çıkarmış evine götürüyor: du. Kimbilir neydi çocuğun rahatsizlığı. Sargılara bakılırsa ameliyat geçirdiği söylenebilirdi. Belki de bir yerden 


düşüp yaralanmıştı. Belki de bir trafik; 


YAZAN: 
HÜSEYİN GÖKÇE 


kazası...(Ah şu trafik kazaları!) Adam, şüphesiz çok isterdi bir taksi tutup çocuğunu götürmeyi. Hem kendisine hem çocuğuna kolaylıktı. On yaşında bir çocuğu bu sıcakta sırtında taşımak zor oluyordu tabii. Cebindeki parayla buraya en yakın yere kadar Belediye otobüsüyle ya da minibüslerle gelmişti anlaşılan. Belki de yakın biryerlerde hastane, dispanser gibi bir yer vardı. 


Karşıdan onların bulunduğu kaldırıma geçmişti. Bir-iki adım sonra yanyana geldiler ve adam iki büklüm haliyle üç arkadaşın önüsıra geçti gitti. 
Babasının (emin değillerdi ama babası olmalıydı) sırtında çocuğun uyuyakaldığını o zaman gördüler. 


ZA 


/ 


Üç arkadaşın da gönlü “Cızl” etti. 
Adamın arkasından bir süre baktıktan sonra Ahmet: 


- İşte baba fedâkârlığı bu, dedi. Bu havada... 

- Ya öyle.. Baba bul Kolay mı? 

-Hayırsever bir otomobil sahibi çıksa da bunları arabasına alsa, dedi Faruk. 

- Neiyi olurdu, dedi Ömer. 

- Şimdiye kadar niçin birisi görüp arabasına almadı acaba? 


Yaşça en büyükleri olduğu anlaşılan Faruk, gördüklerinden iyice etkilenmişti. Kırık bir sesle devam etti: kaç kişi görmüştür 


Kimbilir 


Tms) 


bunları... Ama kimsenin aklına gelmemiştir arabasına almak. Uğraşmak istememiştir.. İnsanlık mı kaldı bizde? 
Kendimizden başkasını düşünmüyoruz. 
Daha devam edecekti ki, yanların- dan bir otomobil geçti. Umutla baktılar yavaşlar mı diye. Ama hayır! Aynı hızla geçti gitti. Bu defa, “Gidip çocuğu sırtıma almayı teklif etsem mi?” diye geçirdi içinden. Ama uygun olmazdı. 
Bu çilekeş, bu fedâkar, bu acılarını içine akıtmasını bilen kavruk insan kabul etmezdi böyle bir teklifi, Hem çocuk sarsılır, canı acırdı böyle bir değişiklikten. Babasının sırtında zaten zorlanıyor olmalıydı cılız bedeni. 

Karşıdan bir otomobil daha göründü. Şoförden başka içinde kimsenin bulunmadığı bir Murat'tı bu. Ağır ağır gelişine bakıp umutlandılar. Ne var ki, otomobilin sahibi hiç oralı olmadı. 
Arka tamponundaki yazıyı okudular, 

“Garibin çilesi ölünce biter” 

Bundan sonra her otomobil geçi- 
»şinde dönüp umutla bakıyorlardı durup alacak mı diye. Bir, üç, beş derken hiçbir otomobil > yaklaşmadı yaralı çocukla babasına. Geçip giden her otomobilden sonra biraz daha kahroldu üç arkadaş. Bir taraftan otomobil sahiplerine öfkelenirlerken bir yandan da içlerinden “Bir otomobilimiz olsaydıl” diye geçirdiler. 

Son bir kere daha ikibüklüm adama baktılar. Neredeyse gözden kayboluyordu. Yine de çocuğun akpak sargıları belli oluyordu uzaktan. 


- Durun! dedi Ahmet... Birşeyler yapmalıyız. 

-Evet ama, ne yapabiliriz? 

- Biz bir taksi tutsak? 

- Ben de akşam eve gidecek dolmuş parasından başka sadece yirmi lira var. 
Sende var mı bari? 

-Bende de yok ama. 

Bu defa gözler üçüncü arkadaşa çevrildi. 

- Benim de sizlerden farkım yok, dedi Ömer. Bugün Cumartesi olsaydı haftalıkları almış olurduk ya... 

-Neyse, dedi Ahmet, Yine bir taksi çevirelim şuradan. 

- Ya parası? 

-Ya. parası? Burası 
En azından 250 lira isterler... 

- Hele bir adamı yerine ulaştıralım Düşünürüz.. 

Onların daha başka birşey demelerine fırsat bırakmadan oradan geçen bir taksiye işareti çakmıştı bile. Pazarlık etmeden bindiler. Ahmet'le Faruk öne Ömer de arkaya yerleşince şoför şaşırdı. 
Öndeki birinin arkaya geçmesini istedi. 
Ahmet durumu izah edince hareket ettiler. 

Adamın tam yanında durdurdular taksiyi. Adam, önce dönüp bakmadı ama, üç gencin indiğini görünce durdu. 
Elinin tersiyle terlerini silerken gençlerin konuşmasını bekledi. 

- Buyrun sizi biz götürelim, dedi Ahmet. 

Tereddüt ettiğini görünce: 

- Yolumuz zaten o tarafa, dedi. 

Hayır diyecek gücü yoktu adamın. 
Kabul etti. Sırtındaki çocuğu uyandırmamaya dikkat ederek Faruk'la birlikte arka üçlü koltuğa yerleştirdiler. Otomobilin kapıları kapanır kapanmaz adam dua yağdırmaya, sonra da anlatmaya başladı. Oğlunun arkasında kocaman bir çıban çıkmıştı. Günlerce acı çektikten sonra hastaneye gitmişlerdi. Ne 


İstanbul. 


yapsındı her zaman işini bırakamıyordu. 


Guraba Hastanesinde sıra almak kolay olmamıştı. Daha gün doğmadan hastanenin kapısındaydılar. Dört gün hastanede yattıktan sonra bugün taburcu etmişlerdi. Çok acı çekmişti ya, kurtulmuştu sonunda. Bir tas pissu çıkmıştı yavrucuğun sırtından. Komşulara kalsa hiç de önemli değildi oysa. Zaten o yüzden gecikmemişler miydi hastaneye gitmekte? Yakında okullar açılıyordu, şükür çocuğu okulundan, arkadaşların- dan kalmayacaktı.. 


Bunları anlatırken bir yandan da yolu tarif ediyordu. Sonunda birçok gecekohdunun bulunduğu bir yere gelince: 

- Şu mavi boyalı eve bitişik olan, diye bir evi gösterdi. 

Adam, çocuğuyla birlikte eve girer girmez arabaya binip uzaklaştılar. İki çocukla birlikte kapıya çıktığında kimseyi göremeyen adam şaşırmıştı. Bir kere daha “Allah razı olsun” diyemediğine üzülmüştü anlaşılan. Otomobil köşeyi kıvrılırken üç arkadaş da el sallıyordu. Heyecanla karşılık verdiler. 

Gençler son derece memnundu. 
Yüzlerinde tebessüm vardı. Rahatlamıştı içleri. Ama üçünün de kafasında “Otomobil parası” korkulu rüya gibi duruyordu. İki arkadaş bakışlarını Ahmet'e çevirerek O“iyi hoş ama bundan sonra ne yapacağız?” dercesine baktılar. 

Ahmet ise, yüzünü onlardan kaçırmaya çalışıyordu. Bir yandan da parasızlıklarını şoförün anlamasından korkuyordu. Anlarsa büyük bir ayıbı ortaya çıkacakmış gibi geliyordu. 

Bu sırada şoför: 

- Şimdi nereye gidiyoruz, diye sordu. 

Ahmet: 

- Şey.. Şeye gidiyoruz. 

- Nereye? 

- Şeye.. Çalıştığım dükkana.. 
(Dükkanın adresini söyledi.) 

Arkadaşları Ahmet'in niyetini anlamıştı. Taksi parasını patronundan alıp verecekti. “Şoföre ödediği parayı sonra üçe böler, kendi hissemizi Ahmet'e veririz” diye geçirdiler akıllarından. 
Taksi, dükkana yaklaşır yaklaşmaz Ahmet, kapıyı açıp şoföre: 

- Bir dakika bekler misiniz, dedi, hemen geliyorum.. 

- Nereye, diye sordu şoför. 

O yine: 

- Bir dakika geliyorum, dedi. 

- Nereye dedik evlât! Para almaya mı? 

-Tabii. Evet... 

-İstemez. 

- Ne istemez? 

- Para.. İstemez para.. Yaptığınız iyiliği anladım. Aslında bunu ta başında anlamıştım. Buraya kadar da sırf sizi getirmek için geldim. Biraz önce yaptığınız insanlığa arabamla katılmışım çok mu? Doğruyu söylemek gerekirse onları sizden önce görmüştüm ama, aldırmamıştım. 

Onların teşekkür etmesine bile fırsat bırakmadan gaza bastı. Şaşkın şaşkın bakakalan gençleri eliyle selamlayarak uzaklaştı. 
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PUL meraklılarının çekme amacıyla çıkarılan seriler konusunda uyarıcı açıklamalar yapan 


paralarını 


“American (Philatelic © Society”, kısa adıyla “APS”nin üzerinde durduğu bir husus da “kasten seriye sokulan fantaziler”dir. 


Bir pul serisi çıkarılırken, ilgiyi arttırmak için ufak tefek fantaziler normal kabul ediliyor. 4-5 pulluk bir seriye bağlı olarak ve normal kabul edilebilecek kıymette bir hatıra blo- 


D Tecrübeli kişinin yaptığı koleksiyon da bir başka oluyor 


PUL sergilerine ilk defa katılanlar için, en küçük bir ödül bile, büyük önem taşır. Aslında işin başında olanlar için, ilk katıldıkları sergilerde değil ödül almak, koleksiyonlarının bulunması bile sevinç kaynağıdır. 

Sergilere yeni katılanlar veya katılacaklar, öncelikle, Organizasyon Komitesi'nin bastırdığı sergi katoloğunu büyük bir dikkatle incelemelidir, Bu katologda, bütün koleksiyonlar hakkında, açıklayıcı bilgiler bulunur, Koleksiyonların o güne kadar katıldıkları sergilerde aldıkları dereceler de belirtildiğinden, özellikle yüksek puan almış olanlara dikkat edilmelidir. 


Yüksek puan toplamış, ödül ve- 


BAZI ülkeler zaman zaman Uluslararası Pul Fuarları düzenlerler. Bu fuarların iki amacı vardır. 
Biri fuara katılan ülkelerin pullarını tanıtma imkânı bulmalarıdır. 
İkincisi ise, satış yaparak gelir sağlamaktır. 


San Marino Turist Sarayında açılan yirmilkinci Pul Fuarına PTT idaresi de katıldı. 


30 Ağustos'ta açılan ve 2 Eylül'e kadar süren fuarda ziyaretçiler katılan ülkelerin pullarını, özel damga ile damgalanmış zarflarını aldılar. 


Dünyanın en minik ülkeleri en çok geliri puldan elde ediyor 


Bu tür fuarlara katılan ülkelerin elde ettikleri gelir zaman zaman küçümsenemeyecek bir miktara ulaşır. Avrupa'nın en minik ülkeleri olmalarına rağmen en temiz, en kaliteli ve her yerde, meraklılarca aranan güzellikteki pulları basan San Marino, Monaco, Liechtenstein, Lüksem butg ve Andorra milli gelirlerinin önemli bir bölümünü pul satışından sağlarlar. 

Son zamanlarda Kıbrıs Türk Federe Devleti pulları da uluslararası piyasada aranan pullar ara-Sında yer almaya başladı. Kıbrıs Türk Federe Devleti pulları en büyük ilgiyi Batı Almanya'da görüyor. 


KARA LEKE (6) 


kuna kimse itiraz etmiyor. Hatta böyle seriler aranıyor. 

Ancak bu yönde, pul meraklılarının paralarını çekme amacıyla yapılan aşırı davranışlara ise anında karşı çıkılıyor. 

Bu konuda ki uygunsuz davranışlara pek çok örnek verilebiliyor. 

Meselâ altı pulluk bir seride değerlerden beşi dörder yüzbin olarak 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rilmiş. koleksiyonlarda pulların dizilişi, hazırlanış düzeni ve açıklamalara yer veriliş şekli konusunda bu yolla fikir sahibi olunabilir. 

Önemli koleksiyonlara bakarak, pul meraklıları, kendi eksiklerini görüp, ileride ne yapmaları, nasıl yapmaları gerektiğini öğrenebilirler. 

Her şeyde olduğu gibi, bu işte de, tecrübenin büyük önemi vardır. 

Pul sergilerini de bir yarışma ola- 


basıldığı halde, değerlerden biri yüzbin civarında basılıyor. Ve az basılan bu pul, ayrıca, çok kısa süre tedavül- de tutuluyor. İşte bu tür fantaziler de normal kabul edilmiyor. Nitekim 


Doğu Almanya'nın 1965 yılında çıkardığı bir seride bu şekilde davranmış olması eleştiri konusu yapıldı ve 


seri boykot edilmesi gereken pullar arasına alındı. 


Hemen her ülkeden en tanınmış pulcuların en güzel koleksiyonları ile katıldığı 

bu sergilerin en son örneği 

9 Nisan'da açıian "Londra-80" 
pul sergisi. . 
Yanda bu sergi için çıkarılan ilk gün zarfı ve pulunu görüyorsunuz. 


rak görmek gerekir, Nasıl bir spor müsabakasına da pek çok atlet katıır, ancak bunlardan bir kısmı derece alırsa, pul sergilerinde de durum böyledir. 

Koleksiyoncular bu sergilere katıla katıla deney sahibi olurlar, Detece alan koleksiyonlara bakıp, eksiklerini görerek, çalışmalarına yön verirler. Ve sonuçta başarıya ulaşırlar. 


İLK DRAKULA 3 


Yazan ve resimleyen ŞAHAP AYHAN 


ÖZET : İPEĞİ KURTARMAK İSİN D2ZAKYLA'NIN SATOSUNA TENGİZ. BiR SANDUKA İCİNDE YATAN PZAKULA'NIN YÜZÜNE DEMİRLE VORMUSTU.. 


e SoN ANDA . 
VAY CANINA — - KENDİNİ KORIDORA MAHZENİN KAPISI YY ATABİLDI .KAPI VA YAVAS YAVAS gi AZ KASINDAN KAPANIYOR... i i BÜYÜK GÖRDUTU SABLCAK ILE KAPANDI. 
KASMALIYIM.! 


MAUZENDE HAPİS KALIYOZ. Nİ PUM..NE YAZIK ki ANAHTAR - LARI ALAMADIM. 


KULEDEN BALKAN 


TENGİZ.,AN ISIĞIN- 

DA SATODAN <IKıP rm OZSA 

UZAKLA SAN BiR BENİ YANILTMA 

ASAR MALZE NDEKİ SANDI . 
LARI PA ARABAYA 


YÜKLEMİSLER.. 


GÖZLERİNİ 
OĞUSTUZUP BİZ DAHA 


“TENGİZ GÖRDÜKLERİ G 

KAZSISINDA SASVINA min va 

DÖNMÜSTÜ .. KEABA YOL DUMLU su. APABA YOK OLMUSTU - 


BÜTÜN 
BUNLAR İSTER 
RİYA 1sTEem 
GEmrcEek OLSUN / 
OZAKULA'YI | 
İNZTIK GÖREMİ — 
YECEĞİME 

EMİNİM... 


. ARABA 
İLE ATLAR 
YÜZÜÖYOZ MU, 
KAMIYOZ MU yı 
UCU YOZ MU 
BELLİ DEĞİL! 


) TENGİZ, KARISIK e 


DELİ GİBİ KOoSLUYOZDL.. 


ENVAH .!, 
CIKMAZ BİR. 
KORİDOR. EV. 
SURZADAN 
SAFAYIM.. 


HAVA GELİYOR - 


BL ECAĞIN BACASINBAN 
AK MAYI DENENELİYİM.. 
BAKALIM ÇIKABİLE — 
CEK MiYiML 


UZUN ZAMAN 
DULASTI..AMA BİZ , 

İ SAAT SONEZA VENDİNİ 

BH YİNE AYNI NERDE 


ÖP BABANIN ELİNİ 


NE YAPACAĞIZ, siMDI.? AA. 


FENERİN ALENİ 
TiİTZİYOZ.. 


NEYSE &i 
KULLANILMAMIŞ 
BiZ ocAK.. 
YOKSA ÜSTÜM 
BASIM KAPKARA 
OLUZDU.. 


SIKA CIKA BiZ 

TARACSAYA CIKTIK .. 

MA BURADAN ODAMA , DÖNEBİLİRİM .. KARSIDAKI KAPI PA Asık. 

OPAM KAZSI KULEDE 

HELE SÜKÜr. 


ET 
ÖLDÜMÜ ? MAHZEN ğ 
GÖRDUENM GERE 
TEN O Muyou7 


YOKSA HAYALIMDEN 
OLMAYACAK, SENLER 
MU UYDURUYOZUM.. 


BEREKET VERSİN 
Ki MUTFAK Açık 
Yok SA BİZ DE Ac 
KALMAK. VARDI İSİN 
İŞİNDE . DZAKDLA İSE MEYDANDA Yok... 


zi 


DELİ 
OLMAK iSTEN 
DEĞİL ..HEy,| 
BU GÜZÜLTÜ 

DE NE .7 


DEVAMI HAFTAYA 


ÖZET: Profesör Kala yeni buluşunu gösterirken enteresan olaylar oldu. Luk ve Lora esrarengiz 7 ışıktan etkilenerek eşyalara dokunamaz 


hale gelmişlerdi. Kala'nın yazlık evinde kaldıkları sırada komşu villaya gelen haydutlar rahatlarını bozdu.. 
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IM .CENEYİMİZİ EBi— : 
FAZ V EDİYE GSTÜZ-. 
MEK ONUN İSİN 
YARAR... 


BEN ELİMDEN GE 
LENİ YAPTIM D2.KALA , 


YANSITTIĞIM 
ERİ STA LERİN, 


NE PAHASINA OLDESA 
OLSIN ONLARI DUZDLE. 
MALISIN ToBA. (ESAPLA. 
RIM BANA Sok SEY öĞPET- 
Tİ ONLAŞZIN . 
GÖVENLİZ. İCİNDE 
GÖRÜNMELEJZ ” 
YANILTICI DIZ. ZENDİ-LENZRİNİ ÖLÜME ATTILAR! 


EĞLENCE G0 
BASLAYA. 
CAK.. 


KİMSİN SEN” 
BURAYA NASIL YOKSA 
GELDİN. EZEL BİR TETİĞİ SEKE-MALIKANE YE ZIM.! 
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“ DEVAMI HAFTAYA 


Aklınızda bulunsun 


Soluk alıp-verirken... 


Özellikle kalabalık şehirde yaşayanlar, fırsat buldukça temiz havalı yerlerde dolaşmalıdır. Temiz hava- dan daha iyi faydalanmak için; soluk verme süresi, soluk alma süresinin iki katı olmalidir. Böylece ciğerler daha iyi temizlenir. Soluk verirken karnı iyice şişirmek de gerekir. 

Sabah kalkar kalkmaz, yirmi dakika kadar derin derin soluk alıp vermek çok yararlıdır. Hem bu şekilde uyku mahmurluğu da atılmış olur. 


Ben çocuğum deyip evi dağıtmak niye? 


HER çocuk, evin düzenini, derli topluluğunu korumakla görevlidir. Bazı durumlarda da evin 


*Giyeceklerinizi, giyip çıkardıktan sonra kesinlikle ortada bırakmayın. Fırçalayıp havalandırdıktan sonra yerine asın. Kirliyseler, diğer kirlilerin yanına koyun. 


Sık sık ihtiyaç duyacağınız makbuz, abonman fişi gibi kâğıtları koymak için müstakil bir çekmeceniz olmalı. Mümkün değilse aynı işi bir çanta da görebilir. 


İNEKLERE NÜFUS KÂĞIDI 


Bundan on yıl önce Danimarka'- da bütün ineklere nüfus kâğıdı çıkarılmıştı. “Milli Sığırcılık Teşkilât1” tarafından titizlikle yürütülen bu çalışmalar sonunda nüfus kâğıdı olmayan inek kalmamıştı. : 


düzeni, doğrudan doğruya çocuklara düşebilir. Özellikle kız okurlarımıza bu konuda çok iş düşer. 


İşte size birkaç tavsiye: 


*X Banyonuzda mutlaka “Kirliler sepeti veya torbası” bulundurun. Kirlileri burada biriktirin, 


dağılmalarını önleyin. 


Yıkanmış çamaşırları o hemen ütülemek iyidir. Bu mümkün olmazsa güzelce katlayıp bir karton kutuya veya çamaşır sepetine yerleştirin. Ortada bırakmayın. Yatağın altına ya da bir dolabin üstüne (veya altına) yerleştirebilirsiniz. 
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26 EYLÜL 1980 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR Türkiye'nin en küçük haftalık gazetesi 


Gi Mini 


Atlas Okyanusunda 
80 gemi kayboldu. 


Bermuda açıklarında- ki “Şeytan Üçgeni” denilen yerde, yıllardan beri gemiler kayboluyor. Bu gemilerin ve personelinin ne olduğu sorusuna, şimdiye kadar cevap verilememiştir. 


Bu defa, esrarengiz gemi kaybolmalarına, At- 


© GENEL NÜFUS 
© SAYIMINDA 400 


BİN KİŞİ GÖREV 
© YAPACAK 


Devlet İstatistik Enstitüsü yetkilileri, 12 Ekim Pazar günü yapılacak genel nüfus sayımı için, her il ve ilçede üçer kişilik komiteler kurulduğunu ve çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdiler. Yetkililer, özetle şöyle dediler: 

“Sayımda 360 bin memur, 7 bin eğitici kullanılacaktır. Bu eğiticileri yetiştirmek üzere de 200 kişi görevlendirilmiştir. Öğretim görevlileri, öğretmenler, vali ve kaymakamların tespit edeceği memurlar- dan oluşacak 7 bin kişi bütün illere dağılarak çalışmalarını sürdüreceklerdir. 1980 genel nüfus 
sayımında, yaklaşık 400 
bin kişi çalıştırılacaktır. 

Öte yandan, sayım için üç tip ve toplam 18 bin adet afiş bastırıldığını, bunların belediyelere, il ve ilçelere gönderildiğini kaydeden yetkililer, sayım harcamalarının 500 milyon lira civarında olacağını bildirdiler. 


38 


las Okyanusu'nda da rast- 


lanmaya başladı. Öyle ki, son üç ay içinde 80 gemi, 
1000 kişiyi bulan personeli 
ile, adeta buhar olup gitti. 


Bunlardan 60.000 tonluk Amerikan bandıralı Jackson Bay şilebi, Rio de Janerio'nun (o Montevideo bölgesinden ve deniz trafiğinin en hareketli olduğu güneşli bir günde kayıpla-Ta karışıverdi. Aynı âkıbet, 45.000 tonluk Lloyds of London gemisinin başına geldi. 

Batı Avrupa ve Amerikan denizcilik firmaları, şimdi en ileri teknolojik imkânlar ve detektiflerle olayın sırrını çözmeye çalışıyorlar. Ancak, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Eğer esrar perdesi aralanabilirse, ondan sonra Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gemi kaybolma meselesi de ele alınacak. 


Japonlar şimdi de 


ezan okuyan saat yaptı 


.Bir Japon saat firması, Ortadoğu ülkeleri için “ezan okuyan çalar $aatler” yaptı. 


Satışına başlanan yeni saatlerde, namaz vakti geldiği zaman, zil sesine karşılık, ezan sesi duyuluyor. Bu sırada, kadran üzerindeki bir köşede, minare görüntüsü beliriyor. Ezan sona erince, minare de kayboluyor. 


İstanbul'un Kadıköy yakasındaki hal binası restore edilerek sanat ve kültür merkezi haline getiriliyor. 


İstanbul yeni bir sanat merkezine kavuşuyor 


Kadıköy'deki eski Hal binasının restore edilerek, Kültür ve Sanat Merkezi halinde halkın hizmetine açılacağı bildiril- di. 

Restorasyon çalışmasının 57 milyon liraya malolacağını açıklayan ilgililer konuyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: "Kadıköy Sanat ve 
Kültür Merkezi'nde yaklaşık 1200 kişilik bir müzikhol bulunacaktır. Zemin katta sanat ürünleri ve kültür malzemesi satan dükkânlara yer verilecek, sanatçılar için kafeterya ve dinlenme alanları oluşturulacaktır." 


TRAKTÖR SAYISI BAKIMINDAN DÜNYADA 12.SIRADAYIZ 


“Türkiye'nin, 320 bin traktör ile, dünyada 
12. durumda bulunduğu öğrenildi. Dönüm başına düşen traktör sayısı bakımından ise, 80. 


sıradayız. Ülkemizde, bir traktöre 366 dönüm- e lük tarım alanı düşüyor. 


Amerika Birleşik Devleri, 4 mio 280 
bin traktörle dünya birincisi. Bu sayı, dünyadaki bütün traktörlerin yüzde 22'sine eşit. İkinci 
durumdaki Sovyetler Birliği'nde 2 milyon 600 


bin adet traktör var. 


Bütün dünyada ise, 14 milyar 880 milyon dönüm tarım alanı ve 19 ve m bin traktör 


bulunuyor. 


Gazete 


İlk Türk Uçaği 1984'de hizmete girecek 


Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri için uçak üretilecek. 


Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı TUSAŞ Genel Müdürlüğü'nün, ilk Türk uçağını 1984 yılı sonunda hizmete sokabileceği açıklandı. 

Verilen bilgiye göre, 
Türk Uçak Oo Sanayiinin kurulmasıyla ilgili faaliyetlerin ilk adımı olan fabrika arazisinin istimlâk işlemleri tamamlandı. Ankara- 


Mürted'de 5000 dönümlük bir alana kurulacak fabrikanın alt yapı ve makina parkı tesisleri üç yıl içinde bitirilecek. 1984 sonunda da, ilk uçağımız havalanabilecek. 


TUSAŞ; öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayabilecek uçaklar üretecek. 


Meğerse sinekler neymiş ! 


Karasineklerin beyni biyolojik bir bilgisayar 


Federal Almanya”- nın Tübingen şehrindeki bir enstitüde, karasinek- 


BİBERONLA 
BESLENEN 
ÇOCUKLAR 
SAĞLIKSIZ 
OLUYOR 


İngiltere'nin Oxford şehrindeki Radcliff Hastanesi'nde yapılan araştırmalarda, biberonla beslenen çocukların sağlıksız şekilde geliştikleri ve şişmanladıkları ortaya çıkarıldı. 


Ana sütüyle beslenen çocuklarda ise, gelişme ve büyüme sağlıklı oluyor. 
Hastane yetkililerinin ifadesine göre, bebeklik çağında ana sütüyle beslenenler, hayatları boyunca daha sağlıklı yaşama imkânı kazanmaktadırlar. 


lerin beyni üzerinde araştırmalar yapılıyor, Bilim adamları, sineklerin gör- 


melerini sağlayan sinir hücreleri ile uçmalarına yarayan kaslar arasındaki bağlantının ortaya çıkarılmasına (| çalışıldığını söylediler. Verilen bilgiye göre, bu küçük yaratıkların sinir (o hücreleri birleşerek “Biyolojik Bilgisayar” durumuna geliyor. 


Bir milyon hücreli karasinek beyni, 100 milyar hücreli insan beyni .yanında çok ilkel kalıyor. 
Buna rağmen, hücrelerin birbirleriyle bağlantılı olmaları ve birlikte tepki göstermeleri, ortaya yine karmaşık bir sistem çıkarıyor. Enstitü başkanı, bu sistemin çözülmesiyle, insan beynindeki bazı sırların da çözülmesinin sağlanacağını bildirdi. 


Ülkemizden ve dünyada. 
en son haberler 


Petrol fiyatlarının hızla artması yüzünden denizcilik 


alanında eskiye dönülüyor... 


Yelkenli ve buharlı gemiler devrine dönüş başladı 


Petrol (o fiyatlarının yarattığı enerji bunalımına çareler aranırken, denizcilik alanında eskiye 


dönüş hareketi de başla- - 


dı. Nitekim, Japonya'da yelkenle de çalışabilen bir yük gemisi hizmete konuldu, Avustralya hükümeti ise buharla hareket edecek dört gemi- nin yapımı için sipariş verdi. 

Japonya'da inşâ edilen 699 tonluk yük gemisi hem motorla, hem de yelkenle çalışabiliyor. Bir yıl içinde, yakıt tüketimini yüzde 50 oranında düsürerek 200 bin dolar 


(yani 16 milyon lira) tasarruf sağlayabiliyor. 


Öte yandan Avustralya hükümeti, ikisi Japonya'ya, ikisi İtalya” 
ya olmak üzere dört gemi ısmarladı. Bu gemilerin kazanları kömürle ısıtılacak ve elde edilen buhar gücü ile hareket sağlanacak. Avustralya yöneticileri, buharlı gemi sanayiinin geliştirilmesine büyük önem ve- 


“ rildiğini ve yakın gele- 


cekte ülke limanları arasında çok sayıda buharlı gemi çalıştırılacağını açıkladılar. 


aa 
Küçüğünün, büyüğünün , dişisinin, erkeğinin ayrı ayrı adı var... 


Ama hepsi de koyun... 


ETİ yenir, derisi, tüyleri, sütü türlü şekilde değerlendirilir. Özetle söylemek gerekirse, koyun, insanoğlunun binlerce yıldır yararlandığı hayvanlardan biridir. 


Bu yararlı, yararlı olduğu kadar da sevimli hayvanın ilk defa dünyanın hangi yöresinde evcilleştirildiği uzun uzun araştırılmış. Ve sonunda, bu işin, ilk olarak Hindistan'da başarıldığı sonucuna varılmış. Yeni deliller bulununcaya kadar , bu iddianın doğru olduğunu kabul etmek gerekiyor. 


Geviş getiren küçükbaş hayvanlardan olan koyunun başı gövdesine 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Tüyünü eğerip, iplik yaparız Etini yer, sütünü içeriz. 
Derisini her alanda kullanmak mümkün... 
Kısacası bu şirin yaratıkların yararları saymakla bitmez... 


göre hayli ufaktır. Bacakları incedir. 
Tüylerinin uzunluğu değişiktir. Boyun ve kuyruk yapısı da türlere göre büyük farklılık gösterir. 


Bizde kıvırcık, dağlıç, karaman ve merinos cinsleri beslenir. 

Koyunun erkeğine koç denir. 
Koçlar dişilere nisbetle daha iri yapılıdır. 


Koyun yaşına göre de değişik isimler alır. Bir yaşındaki hayvana toklu, iki yaşındakine şişek, yaşlı dişi koyunlara marya denir. Yavrulara ise kuzu dendiğini bilmeyen yoktur. 


Yılda bir defa yavrular. Çoğunlukla iki yavru yapar. 


Bizde kötü bir alışkanlık ,küçük kuzuların kesilmesi âdetidir. Hayvanın yavru iken kesilmesi, bir anlamda, büyük bir ziyankârlıktır. Topu topu 8-10 kilo et verimi olan kuzuların kesilmesi yerine, bunların büyüyüp irileşmelerinden sonra kesilmeleri çok daha uygundur. Çünkü o zaman,bir hayvandan hem daha 


fazla et alınır, hem de postu daha büyük olur. Bu arada geçen süre içindeki süt:verimi de ayrıca değer- 


.lendirilebilir. 


Koyun, dünyanın pek çok yöre! 
sinde beslenir. Meselâ İsviçrede tarih öncesi çağda insanların yaşadıkları bir mağarada koyun kemiklerine rastlanmıştır. 

Koyunun her türünün tüyü değerlendirilir. Ancak en iyisi merinos cinsi koyunun tüyüdür. En güzel yünlü kumaşlar bundan elde edilen iplikten dokunur. 

Koyunun gübresi bile kıymetlidir. Kuvvetli bir gübre olduğu için tarlaların verimlerini önemli ölçüde arttırır. Yani sözün kısası, koyunun her şeyi, ama her şeyinden çeşitli şekillerde yararlanmak mümkündür. 
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YUZÜMDEN 
OLDPU 


VAS YANMAZ ALIZMALIYIM. HEP SABİZETMEM LAZIM. İNSAN HA-PİSTEYKEN SABİZETME — 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PIMCISINI &LDÜRZ— 
NÜZLER.. 


YAPILACAK BİZ SEY yok. 
SELİRDEN ZDADE ZİFTLİ— 
GE ŞAKINIZ. ATLARI ORMA GÖTUPELİM. BİZİSİ PE 
GiPİP SEPZİFE HABEZ. 


PANLAR TOP 
KULLANMIŞLAR. 
MEDENİYET 
GELİSİYORZ 
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İV MAKTAN VAZZ 


EVET. TEZ&bDİST MAZ- 
LOV'UN ISI OLDUSU BES-BELLİ... UTAH VE NEVA— 
ZATA GÖRZMÜSLER 'ONU. 
SİMDİ DE BUZA diEL— 
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MARLOV ZA KESİN . 
DEHSETE DÜUSMESİNİ 
İZE. HOSLAKALIN 7 


ÜZGÜNÜM REP 
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SİTMESEN 
İYİYDİ TOZ 


ELEME / 
KONUZURSA 


< Gönderdikleriniz 


Herkes dua etti dünden “Yağmur ver Allahım” diye Tarla, bağ, bahçe sulansın Barajlar dolsun diye... 

Çocuklar ev ev dolaşıp 

“Haydi yağmur duasına”' dedi Büyüklerine 

Ve herkes bir tepede, bir gönülle | Dua etti “Yağmur Allahım” diye | Sonunda şakır şakır 
Yağmur yağdı. 
Allah'tan istedik diye. 


Erkan Ayan/ BURDUR Önder İŞEREN - İZMİR 


OKUL BAHÇESİNDE 


Babası küçük Şenol'a sordu. 

-Bugünlerde futbol oynuyor musun oğlum? 

-Oynuyorum babacığım. 

-Nerede oynuyorsun, orta sahada mı? 

-Hayır baba, orta sahada “değil, okulun bahçesinde oynuyorum. 


Ömer Lütfi Yâran , 
ZONGULDAK 


IRMAK 


Ne güzeldir akışı, Suyu tertemiz berrak Delip geçer dağı taşı, Ovaları aşarak 

Ne sonu var, ne başı Yol bulur kıvrılarak Ne güzel akıyor ırmak Oo Ne güzel akıyor ırmak 


Betül ÖRÜK -İZMİR |“ 


Metin Konaklı/GEBZE 
OR ALI 
Şem İĞNE OLMAKTAN 


NEDEN KORKUYORSUNUZ. 
ANLAMIYORUM ...7 


AVNİ KALENDER - ANKARA AYŞE YAĞCI - İSTANBUL 


H. Yavuz KIRATLI -KIRIKKALE 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Eşitliği sağlayın 
9—6—3 


voecccceeec 

SOdadd000900000 

v0 4 G5 6 9 G5 5 GG 6 G0 pan sane saro 


Bu eşitlikleri sağlamak için aralara -, *, X, ve - işaretleri koymamız lâzım. İlk sıradaki eşitlik iki yere de - işareti konarak sağlanabiliyor. 9 dan 6 çıkınca 3, 3 den 3 
çıkınca 0 kalıyor. 


Siz de diğer sıralara -, *, X, -, işaretlerinden uygun olanları koyarak doğru sonuçları elde edebilirsiniz. 


HANGİ İLLERE 
GİDECEKLER 


AAAABİİLMNN 


ORR 
TTYZZ 


SİZ BOYAYIN 


Mumboya, suluboya veya kuruboya ile bunu renklendi- 


rebilirsiniz. Resmi yapan ressam tembel olduğu için boyama işini size bırakmış. Boyarken renk seçimi öncelikle sizin zevkinize kalıyor. An- 


cak eğer isterseniz 1 numarali yerleri kırmızı, 2 numaralı yerleri siyah,3 numaralı yerleri koyu sarı, 4 numaralı yerleri de yeşile boyayın. Numarasız yerleri ise beyaz bırakın. Ta- 


bii isterseniz gökyüzünü açık mavi yapabilirsiniz. 


KIZMABİRADER 

Fatma ile Metin kızmabirader oyununu çok seviyorlar. Tatilde boş vakitlerinde sık sık oynuyorlar. Fakat oyunu kazanan daima Metin oluyor. 

Bu durum Fatma'nın dikkatini çekmiş. Neticede Metin'in oyunda kullandığı zarlardan ikisinin normal zar olmadığını anlamış. Normal olmayan iki zarın hangi numaralı zarlar olduğunu bakalım siz bulabilecek misiniz? 


Yeşilköy havaalanında baş pilot, görev alacak üç pilot arkadaşına hangi illere gideceklerini belirtirken, ellerine, 


üzerinde bir sürü harf yazılı 


bir kâğıt tutuşturdu. Ve illerin isimlerinin bu harfler arasında gizli olduğunu söyledi. 

Uçakların gideceği illerden biri Akdeniz, diğeri Ege, üçüncüsü ise Karadeniz sahilinde, Bu illerin hangileri olduğunu, aşağıdaki harflerin tümünü kullanarak biz de bulabiliriz. 
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İŞ SİZE KALDI 

Bu işlemlerde her şekil bir rakam karşılığı kullanılmış. Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığını bulabilirseniz soldan sağa ve yukarıdan aşağı bütün işlemler doğru çi kar. 

Size vereceğimiz ipucu, en fazla kullanılan şeklin sayı değerinin 2 olduğu. Bu şeklin hangisi olduğunu bulun ve o şekillerin yerine 2 rakamını yazın. Sonra dikkatinizi en üst sıradaki çarpma işlemine verin. Hangi şeklin 4 rakamı yerine kullanılmış olduğunu hemen anlayacaksınız. Daha sonra yukarıdan aşağı en sağdaki 


çarpma işlemine bakın ve onu çözmeye çalışın. Sonrasi kolay. 


KARE 


Küçük Zeynep ağabeyinin bir kâğıda çizdiği kareyi, eline geçirdiği makasla altı parçaya ayırmış. Sonra yaptığı hatayı anlamış. Fakat onları bir türlü yanyana getirip kare şeklini 


ortaya koyamamış. 

Bu altı parçayı kare meydana getirecek şekilde birleştirmeye çalışalım, Böylece küçük yaramaza da yardım etmiş oluruz. 


| 


DİKKATİNIZi ÖLÇÜN 


Bu ressamla başımız dertte. Yaptığı resmi kopya ederken yine tam sekiz yerde yanılmış. Haydi bu farkları siz buluverin bari. 


Ressam önce üç tane kuş kafası çizmiş. Sonra da gövde resmi yapmış. 

Bize sorulan A,B ve C harfleri ile gösterilen kuşların isimleri ve gövdenin, bunlardan hangisine ait olduğu. 
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